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 Naomi en Willemijn gaan naar Nepal 

 

Naomi en Willemijn gaan weer naar Nepal! 

Ze gaan van 29 april t/m 13 mei. Deze keer gaan ze vooral voor de kinderen en niet 

extra vrijwilligersprojecten zoals andere jaren, bijvoorbeeld lesgeven op de school 

van de kinderen. 

Er zullen weer inkopen gedaan worden, wij gaan het schoolgeld weer betalen en het 

jaarlijkse uitje staat natuurlijk ook weer gepland. 

De verslagen zullen weer te lezen zijn op onze facebookpagina. Wij zijn blij dat de 

meiden weer gaan. Ook de kinderen en Gopini kunnen niet wachten totdat ze er 

zijn. 

 

 

 Benefietavond november 2023 

Dit jaar mochten wij weer de kantine van Merlenhove 

gebruiken, waar we heel blij mee waren. Er waren weer 

spullen te koop uit Nepal die Jesper had meegenomen. 

Jesper is een vriend van Naomi die vrijwilligerswerk in 

Nepal heeft gedaan en ook bij Hopeful Home is langs 

geweest. Naomi en Willemijn hadden een muziekbingo 

georganiseerd. Hier werd heel enthousiast aan 

meegedaan. Buiten een heleboel bekende donateurs / 

vrienden, waren er dit jaar ook nieuwe mensen te 

verwelkomen.  Zo ontzettend leuk. Het was een super 

avond met een prachtige opbrengst van 650,00  
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 Koningsdag op de Sportparklaan in Heemstede 

Koningsdag wordt dit jaar iets anders, althans de producten en onze zeer bekende 

sjoelbak en spelletjes blijven hetzelfde, alleen staan we dit jaar op een andere plek. 

We verhuizen dit jaar naar de Koningsmarkt in Heemstede, vlakbij het Zwembad 

Groenendaal, sportparklaan. Daar hebben we een kraam kunnen bemachtigen. We 

hopen jullie daar allemaal te ontmoeten en hopen dat deze plek dezelfde opbrengst 

zal brengen als afgelopen jaren. 

Dus kom vooral gezellig langs, we staan op de hoek bij de Meerweg. Je herkent ons 

weer aan de Tibetaanse gebedsvlaggetjes. 

 

   
 

 

 

                       


