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% Nieuws vanuit Nepal

Op het moment van schrijven is het Dashain festival in Nepal. Dit is
vergelijkbaar met onze kerst en we krijgen volop foto's van de
kinderen in nieuwe kleren, met tikka's op het voorhoofd en een geit
voor het feestmaal.... Dit jaar werden ze voor dit festival gesponsord
door stichting Laxmi support, de stichting waarmee Marlies alweer 10
= jaar geleden het vrijwilligerswerk in
Hopefull home zou gaan doen. De
foto’s krijgen we van Krishna,
ondertussen de oudste in Hopefull

7'- * Home. Wij gaven hem een eigen
mobiele telefoon waardoor hij ons goed op de hoogte houdt van
alles. Deze weesjongen is op 4-jarige leeftijd in Hopeful Home

beland en nu begonnen met een studie “sociaal werker”. Eigenlijk is
hij uitgegroeid tot beoogde opvolger van Gopini in de toekomst. Naomi en Willemijn hebben
tijdens hun verblijf goed kunnen zien hoe belangrijk hij is geworden in het huis en hoe
verzorgend hij is voor de andere kinderen. De verhuizing waar eerder dit jaar sprake van was
is overigens voorlopig weer van de baan. De weg in aanbouw zou nu door hoge connecties
van de huiseigenaar iets verplaats worden waardoor het huis in zijn geheel kan blijven
staan....dus is het huurcontract met een jaar verlengd. We zijn erg benieuwd waar we de weg
volgend jaar gaan aantreffen!
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<+ Leuke Acties

Alle donaties die de stichting elk jaar blijft ontvangen zijn natuurlijk erg leuk, maar elke
nieuwsbrief of flits pikken we er iets bijzonders uit. Recent hebben trouwe donateurs Nel en
John een presentatie gegeven over Nepal bij een vereniging en hebben de 100 euro (die ze
er ongevraagd voor kregen) overgemaakt aan de stichting waarvoor hartelijk dank!

26 Oktober staan Naomie en Willemijn in de lJhallen in Amsterdam Noord weer spullen te
verkopen voor de stichting. Ze vinden het heel leuk als je langs komt.
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< 29 november, Save the Date!!

Vrijdag 29 november is het weer zover; de jaarlijkse benefiet avond in het clubhuis van
tennispark Merlenhove. We maken weer een heerlijke home-made curry & zorgen voor een
mooie aziatisch getinte film of documentaire. Kosten zijn 15 euro pp voor het eten, een
kopje koffie of thee en de film. De drankjes zijn los te kopen tegen kostprijs, wat natuurlijk
allemaal weer ten goede komt aan de kinderen. En natuurlijk zijn er ook weer wat leuke
Nepalese kadootjes te koop geschikt voor de feestdagen!

Inloop is vanaf 17.30 uur, vanaf 18 uur serveren we kopje soep en om 18:30/19:00 uur gaan
we aan tafel voor de curry. De film zal rond 20:00 uur starten voorafgegaan door een korte
presentatie van Naomie en Willemijn over hun verblijf in Hopeful Home dit jaar en de stage
die ze liepen in het schooltje van de kinderen. Geef je op voor 1 november via de mail
stichtingmarlief@gmail.com of persoonlijk bij Mirjam, Francis of Marleen. Bij 20
aanmeldingen gaat het door en het maximum is 45 personen dus wees er snel bij!

<+ Dahlia Marlief

Onze bloem heeft de afgelopen maanden
weer een mooi bedje gehad in de pluktuin
bij Geerlings in Heemstede dit jaar.

De laatste dagen om te plukken zijn
aangebroken en we hopen binnenkort te
horen of er weer wat knollen voor de
verkoop beschikbaar komen!

Dat is alles voor nu, veel liefs en wie weet tot snel!

www.stichtingmarlief.nl * IBAN NL57ABNA062.15.35.958




